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Danny, Greet en Lynn, 

Ze zeggen dat het Moederdag is vandaag …… maar het zal nooit meer hetzelfde zijn zoals het geweest is. 

Het is nu tien dagen geleden dat onze gezamenlijke nachtmerrie begon en het is net alsof we dit alles van op een afstandje als in een diepe  trance hebben 
zien voorbij komen.  Nu pas komen we tot het vreselijke besef wat voor drama ons is overkomen. 

Danny, mijn laatste herinnering aan jou is het telefoontje dat je me deed op zaterdagavond met de woorden : “ ’t Is hier met je schoonzoon !” waarna je in 
lachen uitbarstte, want het scheen weer gezellig in ‘t Slobke. Je wou op zondag naar de GP in Lommel gaan en vroeg of André geen kaart voor je kon regelen 
want die ging niet. “Maar ze gaan toch zien dat jij niet den André bent,” opperde ik nog maar dat maakte hem niet uit. “Ik zeg gewoon dat onzen Drej (zoals 
hij hem altijd noemde) in den auto zit te wachten en dan lukt dat wel.” Later is gebleken dat het dus niet is gelukt en dat “Tubke” je op hoge poten en een 
rake vloek terug naar de wagen zag komen. Jammer, we hadden het je wel gegund, zo’n laatste GP in de persloges, je had er zeker de allures en de 
uitstraling voor. 

Lieve Greet, we zullen je missen als we weer met de zussen en schoonzussen naar ’t Shopping Center gaan in ’t najaar,  je hield zo erg van die kleine dingen 
in het leven maar moest Danny al weken lang voorbereiden op zo’n dagje want OWEEE  als hij er in de winkel een dagje alleen voorstond  …. Dat kon toch 
niet!!  Bedankt dat je altijd weer wat tijd vrijmaakte als ik even in de winkel binnensprong voor een prul, maar eigenlijk meer om een korte babbel met jou.  

En Lieve Lynn, wat vind ik het nu toch zo vreselijk jammer dat ik je niet beter kende. Je kwam bij de laatste mountainbike rit op donderdagavond nog 
enthousiast zoals altijd op me afgehuppeld : “Hé lief tanteke …. We zijn nu ook vrienden op facebook, keineig hé! ” Ik vond het toen ook al zo keineig als jij, 
dezelfde ochtend waren we “vrienden” geworden. Het heeft niet lang mogen duren, maar nonkel André heeft van jou facebook een “hemel facebook” 
gemaakt in één van zijn berichtjes naar jou. 

Ik weet niet wat er na dit leven gebeurt, maar ik ben er zeker van dat we elkaar hierna allemaal nog terug gaan zien. Maak er hierboven het beste van en 
steel er voorlopig ook de show samen met je mama en papa. 

Tante Agnes 

    


