
 

 
 
 
Afscheid van een broer, schoonzus en lieve Lynn. 
 
 
Danny, 
 
 jij was altijd al mijn grote broer waar ik als kind al zo naar opkeek. We begeven ons terug naar de jaren 70. 
Jij  was  toen  al  een  BW  (  bekende  weeldenaar)  gij  waart  tenslotte  de  begeerde,beminde  en  bejubelde  dj  bij  de  toen  al 
ombekende Rainbow Studio. Je trok van de ene zaal naar de andere waar je iedereen in vuur zette met je toen nog singletjes en 
elpees die je speelde..Het hoogtepunt was wel dat je in Turnhout de avond mocht opluisteren bij het optreden van de wereld 
vedette Hot Chocolate , je sprak daar jaren later nog van (tot vervelens toe) Je mocht ook in Weelde hier in de zaal St.Jan Luc 
Appermont  begeleiden tot grote vreugde van ons ma , want je stelde hem aan haar voor bij ons thuis in de living en daar mocht 
normaal gezien niemand komen. Ja Danny voor mij had jij het toen al helemaal gemaakt,en ik dacht “da wordt ik later ok”. 
 
Je had ook al een brommer die veel  te snel  reed  , waar  ik van dacht “dat wil  ik  later ook “. En naarmate we ouder werden 
veranderde de brommer  in een auto , ne licht blauwe kever met CB  in waar  je mij dan  in mee nam en  ik mocht dan babbelen 
met de CB mannen, soms zelfs met onze Paul die ook ene had in zijne donkerblauwe Peugeot, Torro was zijn CB naam, en dacht 
toen “da wil ik later ok hebben”. 
 
Ja Danny toen keek ik al naar je op  , en de kever veranderde daarna in nen Dino, ne prachtige Ferrari achtige sportwagen was 
da. Niemand in Weld die da ooit al gezien had dacht ik toen, en dacht “da wil ik later ok.”  
Maar voor U was da nog niet genoeg en gekocht U uwe eerste Opel GT ik stond als aan de grond genageld ,en dacht “dat mut ik 
later ok hebben!”  
 
En we werden ouder en ik kocht mijne eerste brommer en daar is het bij gebleven ,de rest zijn voor mij nog altijd luchtkastelen 
gebleven. En gij begon stillekens aan uw zotte haren te verliezen (en ik mut zegge da waren er wel een paar) en ge ging op zuuk 
naar een vast lief ……   
Ik  vond da  toen maar niks  tot dat  ge me ons Greet op de proppe  kwam  “t'  is  een  van  een  garage”zei  je  tegen mij  ,  en  ik 
dacht........nee ! Slaagd die mer gaai want gij met al uw auto's. Ons Greet was just  dat wa gij nodig had , ze was het juiste deksel 
voor da potteke da Danny heette. 
We zijn toen een periode veel samen weggeweest in 't Laar waar we veel plezier gemaakt hebben met den Dirk en later ook nog 
onze Koen . 
Jullie waren een prachtig koppel dat niet van  tegenslagen gespaard  is gebleven, maar  jullie  zijn er altijd voor blijven gaan en 
dat heeft jullie daar gebracht  waar jullie nu waren, een prachtige zaak waar jullie keihard voor geknokt hebben , wat niet altijd 
gemakkelijk was liet je me wel eens horen , maar jullie zijn er altijd  in blijven geloven met die twee schatten van kinderen van 
jullie. 
En nu dit…….  ik weet niet hoe ik dit moet verwoorden maar aan gezien jullie alle drie van muziek hielden zeg ik het misschien 
best op die manier 
  

• LYNN      YOU ARE THE SUN SHINE IN MY LIFE 
• GREET     
• DANNY    TI A MO 

  
We zullen ons Joyce, de Nic en Mike  met zijn allen wel opvangen niet tegenstaande de pijn voor ons ook heel zwaar om dragen 
is. 
 
Peter 


