
Danny ….broer….. 
 

Weet je nog de tijd dat samen met mijne jeep door onze (grote) hof croste met al onze kameraden , Jef , Herman, Jef Van Gils , Frans 
Schel en de Kozze,  of met de tractor gingen rijden bij den Astère …. of gingen vissen aan de AA op katvisjes en  aan ‘t Kapelleke van Moesdijk  
of dat  boske een bitteke verder kampen gingen bouwen en oorlogje speelde of cowboy en indiaan….. da waren nog eens tijden !! 
Ik weet je nog dat we in de zomer buiten in de tent sliepen en dan er om12u00 tussenuit glipte om maar ons liefkes te sluipen.  
Ook waren de fam. Reisjes naar Luxemburg ook altijd in trek dan konden we daar gaan vissen, berg beklimmen en deugnieterij uitsteken. 
We werden al wat ouder en jij begon je eigen radiozender,  man heel Weelde en omstreken luisterde naar Radio Rainbow. 
Je kon plaatjes aanvragen en jij draaide ze met plezier, wat een tijden waren dat. 
Je ging werken bij bakker van Tichelt er kwamen centjes en je eerste brommer werd gekocht. Ons ma was nimmer gerust en altijd blij dat we in 
de weekends weer thuis in ons bed lagen. Je begon je horizonten te verkennen en menige vriendinnetjes passeerden de revue tot je de ware 
tegen kwam,  ons Greet, een vlotte dame met heel wat in haar mars en echt geen noten op heure zang, een heeeel goei dus.   
Jullie trouwde en gingen in Turnhout, boven het Zwart Schaap , daar woonde hij graag.. want dan moest hij zelfs geen schoenen aandoen om 
op café te gaan. 
Ons Joyce werd geboren en je had je oog laten vallen op een dancing, een paar weken later stonden we er al te dansen in de “Joyce Hoeve”. 
Maar dat zaakje draaide niet echt en jullie kwamen terug in Weelde wonen,  naast “De Leemans” en toen die op  pensioen ging namen jullie 
prompt zijn café over  , “DEN DIJK” (project nr2) en ons Lynn werd geboren. 
Jullie vonden het wel welletjes in het café en het gezinnetje pakte in om de zaak van onze pa 
over te nemen. De eerste jaren was het stilletjes opbouwen  tot de plannen ontstonden om te verbouwen. 
Neen,  geen magazijntje maar ineens nen deftige winkel met twee winkel verdiepingen en een appartement op ’t derde. Het gezinnetje werkte 
zich door goede en slechte tijden en kwamen er stilletjes bovenop.  Er waren zelf al plannetjes om het appartement te verbouwen maar het 
mocht niet zijn. 
 
Lynn 
 
We zullen je stem missen zoals je nonkel Paul en tante Marina riep. 
Je was ook als een kleine zus voor ons Ellen en onze  Wim. 
Nen echte spring in veld,  ‘t zonnetje in huis en den duvel doe al in het toneelhuisje. 
Ook de trouwste supportster van de Mike. 
 
 
Danny Greet en Lynn, We zullen jullie missen maar we weten ook dat jullie nu bij ons ma en de andere familie leden zijn  
Vaarwel het was tof jullie te kennen 


