
 
Greet, tante Greet, 
 
Jij en ons ma, beiden van hetzelfde geboortejaar, 
hadden altijd al een speciale band binnen het grote 
gezin van jullie broers en zussen. Tijdens de tien 
jaar dat wij in Ravels woonden is die band terug 
gegroeid. De laatste maanden was je na het 
overlijden van ons Pa zelfs heel aanwezig. Je was er altijd voor ons ma, je kwam elke 
week wel eens op bezoek, een tasje thee drinken. Je wist altijd wel iets te vertellen, leuke 
anekdotes over de klanten die in de winkel kwamen of hoe fantastisch ons Lynn haar 
toneel wel niet was. Alles gebeurde bij jou met een grote glimlach, die glimlach was wel 
het kenmerk van jullie gezin. Jullie wisten van het leven te genieten zoals je het kreeg. 
Alles liep zo goed, je gezin, je winkel, … 
Niemand kan begrijpen waarom jullie dit moest overkomen. We gaan jullie enorm 
missen. 
 
Stéphanie 
 
Afsluitend Lied:  Ik hou van u 


