
High‐five broer. 

Danny  

Ik  zal  je  het  best  herinneren  als  iemand  die  voor  iedereen 
klaarstond en vooral voor uw uitspraken als  “ Hé huppeleputter ”  
of  “ èèèèèèèèèècht  ni ”   en “ high five “ 

We hebben samen veel goede tijden gehad en altijd had wel wat 
te maken een goed glaasje bier  zoals de laatste jaren , bijna elke 
zaterdag avond gezellig een pintje of een duveltje drinken  in het 
“Slopke”  

Zo vergeet ik ook niet onze karnavals belevenissen  na de stoet in 
de zaal  met alle gevolgen van dien.  

Ook  vliegtuigen was  iets waar we  allebei  een  zwak  voor  hadden  , weet  ge  nog  dat we  op  een 
vliegtuigmeeting bijna zijn op gepakt door Amerikaanse MPs’  maar er zijn nog zoveel dingen die we 
kunnen aanhalen maar daar kom je niet terug . 

Danny ik zal je ontzettend hard missen   

Greet 

Hoe kunnen we  jou vergeten?   Altijd die  lieve vriendelijke glimlach , de voorliefde voor  je geboorte 
dorp  Gierle  waar we je graag mee pesten,  je onvoorwaardelijke  liefde voor Lynn en Joyce  

Greet,   gij was diegene die onze Danny   soms   terug met zijn voeten op de grond zette als hij weer 
grootse plannen had . 

Greet onze wekelijkse gesprekjes in de winkel  zullen we missen    “ èèèèèèèèèèècht wel ” . 

Lynn 

Iedereen zei dat je het zonnetje was in huis…  volgens mij was je veel meer dan dat, 

Je bent een bloemen weide  van vergeet –me‐ nietjes 

Je bent een dartelende jonge hinde  

Je bent een sprankelende waterval van woorden  

En nu ben je een sterretje aan de sterrenhemel die  over Joyce  waakt 

Danny , Greet en Lynn   

Nog nooit was ons verdriet zo groot ,woorden schieten tekort om onze gevoelen  te uiten  we zullen 
jullie verschrikkelijk missen . 

 

Luc en Liliane  


