Afscheid van (een) vriend(en) ....

Om met een half citaat v Raymond v h Groenewoud te beginnen: ik heb circuits
doen vollopen en circuits doen leeglopen!

Ik heb altijd kunnen rekenen op een trouwe schare fans en ik geloof dat dat het
gevolg is v wederzijds respect , de hoeksteen van een gezonde samenleving.

Sommigen respecteer je omwille van hun luidruchtige aanmoedigingen als je
succes hebt, anderen zijn dan weer discreter in het uiten van hun bewondering
maar verdienen dan weer respect omdat ze ook paraat zijn als je eens niet
wint.

Danny stond echter in beide gevallen, zowel bij winst als verlies, even
enthousiast achter mij, net als zijn gezin trouwens en de andere Weltse ‘die
hard’ Smetske fans . Dat onvoorwaardelijk vertrouwen creéert een band, zo
worden fans VRIENDEN! Ik denk dat de anderen het met me zullen eens zijn dat
den Danny diegene was die meestal de bende op sleeptouw nam om mij
vooruit te supporteren! Bij mijn weten heeft hij zelf nooit gecrosst maar toch
wist hij langs het parkoers de plaatskes te vinden waar ik hem goed kon zien
en horen! Moest het niet verboden zijn geweest, hij zou me waarschijnlijk bij
elke doortocht niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk een duw in de rug
hebben gegeven!

Maar denk nu niet dat Greet, Lynn en Joyce veel moesten onderdoen! Vooral
als er weer eens een succes moest gevierd worden, waren zij meer dan de
evenknie v hun dappere echtgenoot of pa. Vooral op onze
eindeseizoensfeestjes in de Klaveren 3 in Kasterlee waren Danny zijn drie
vrouwen steevast in topvorm! Lynn kon de lol niet op als ze me weer eens kon
uitlachen met mijn , ik geef het toe, belachelijke dansmaneuvers of wat
daarvoor moest doorgaan!

Tijdens mijn trainingstochtjes met de fiets hield ik graag halt bij de Koster. Niet
dat ik dan stikdood zat maar t was gewoon gezellig babbelen bij Greet en den
Danny en als Lynn thuis was, moest ze steeds ‘toevallig’ in de winkel zijn. Het
geluk zit m in die kleine dingen .... voor Lynn, Greet en Danny moet ik helaas
zeggen ‘zat’ ...



Ik heb gisteren met mijn zitmaaier mijn gras nog afgecrosst en Danny, ge moogt
gerust zijn, ge hebt die messen goed geslepen! Zo kennen we mekaar, als we
iets doen, doen we t goed! En elke keer ik over mijn gazon zal bollen, mag jij in
mijn gedachten achterop!

Maar Lynn en Greet, ook jullie zal ik niet vergeten want vanaf nu doop ik mijn
houterige danspas als de ‘LYNNbada’ !

Joyce, als er ook maar iets is wat ik voor je kan doen, hoor ik het graag!
Lynn, Greet en Danny,

Bedankt voor het respect en de vriendschap ....



